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Januari 2026 

 



Kerkelijk centrum ’t Sintrum:                                                         

Elbasterwei 1A,  9151 KN Holwert, tel. 561517 

Koster en voor inlichtingen en afspraken (incl clubgebouwen): 

 P. v.d. Woude, De Teebus 8, tel. 562002  

 

Organisten: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212  

  K. Schreiber, Vleesmarkt 29,  9101MH  Dokkum 

                             tel. 0519-252041/ 06-36499071 

 

Beheerder: W. Verbeek, Stasjonswei 37 

 tel. 561517 (‘t Sintrum) en privé: 561695 / 06 12631366 

 Inlichtingen over huur en gebruik van t’ Sintrum. 

 Ook voor clubgebouwen, wanneer naast gebruik van  

 lokaliteiten, consumpties worden genuttigd. 

 

Predikant: vacant 

 

 

 

Willibrorduskerk: 

Tsjerkestrjitte 11, Holwert 

 

Begraafplaats: inlichtingen en onderhoud: A .Patrouilje-Dijkstra, 

Administratie: G. Tamminga, Elbasterwei 18, 9151 KR  

Holwert, tel. 562440 E-mail: g.tamminga@knid.nl 

Rekeningnr.: NL28RABO0373712227 

 

Website:  A. Hiddema  

 tsjerkebled@knid.nl 

 http://protestantse-gemeente-holwerd.protestantsekerk.net/ 

  



Meditatie 

 

God's oud en nieuw  

 
... "Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden."  

 

2 Korinthe 5:17(lezen vs. 11-21)  

 

Een nieuw jaar breekt bijna aan. Tenminste zo zeggen we dat. Het jaartal is 

nieuw maar wat is er verder voor nieuws aan? Het zogenaamd nieuwe jaar is 

in een ommezien weer oud en voorbij. Zo was dat met 2025 toch ook? De 

nieuwe dingen die wij mensen produceren zijn ook zo weer verouderd en 

beschadigd. Bijvoorbeeld de nieuwe vloerbedekking, de nieuwe auto of de 

nieuwe mobiel.  

 

Dit net aangebroken “nieuwe jaar” wordt pas echt nieuw en vernieuwend als 

wij mensen op een nieuwe manier gaan leven. Het wordt pas echt een 

gelukkig en gezegend nieuwjaar als ons hart vernieuwd wordt. Dat kunnen wij 

zelf niet. Daarvoor hebben we God nodig. Hij wil door Zijn genade en liefde 

ons leven vernieuwen. Zo dat er geen veroudering en slijtage optreedt, maar 

we blijvend en echt nieuw zijn.  

 

Misschien ervaren we dit niet zo in onszelf en de wereld rondom. Zelfs niet in 

de gemeente van Christus. Wat is er nog veel oude mens, oude streken, oude 

pijn, oude zonden, oude verdeeldheid. En toch is dat het evangelie dat ons 

wordt verkondigd: God schept iets nieuws, Hij is een God die mensenlevens 

totaal vernieuwt! Daar is Hij mee begonnen in de geboorte van Jezus. Daarom 

begint onze jaartelling bij Kerst! Een vernieuwd leven is een werkelijkheid 

voor ieder die bij de Here Jezus schuilt en gelooft in Zijn vleeswording en 

volbrachte werk. Een geloofsrealiteit die helemaal hangt aan wat Christus 

heeft gedaan voor ons. Zo staat het ook in vers 18: “En dit alles is uit God, 

Die ons met Zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus.”  

 

Zo geeft God ons nieuwe grond onder de voeten. Hij heeft ons als gelovigen 

overgeplant in de nieuwe schepping. Dit werk van God is volmaakt en af. Het 

ligt klaar om geloofd en genoten te worden. Tegelijk brengt God dan ook een 

proces van vernieuwing in ons leven op gang. Paulus schrijft daarover in 2 

Korinthe 4: 16 “de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd.” In de 

dagelijkse omgang met de Here Jezus doet Hij zijn vernieuwende werk in ons 

denken, ons doen en ons gevoelsleven. Onderhouden we die verborgen 



omgang? Bidden we om Gods vernieuwende werk in ons en hen die bij ons 

horen?  

 

ZIE! Zie, het is alles nieuw geworden. Dat God een mens vernieuwt, dat is te 

zien hoor! Dan leef je niet op de oude voet voort. Dan word je veranderd naar 

het beeld van de nieuwe mens, Jezus Christus. Laten we dan wel belijden en 

afleggen wat er nog aan oude, zondige dingen in ons leven is. Zie! Geloof het 

nou maar. Dat geeft zekerheid en vertrouwen in het zogenaamd nieuwe jaar. 

“Daarom, als iemand in Christus is, is hij of zij een nieuwe schepping: het 

oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” Laten we dat in 2026 

vieren, daaruit leven, daarvan zingen en getuigen.  

 

Geschreven door Ds. A.T. van Blijderveen 

 

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 
 

 

 

 

 

Zondag 28 december ’t Sintrum   

09.30 uur - dhr. J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl organist: dhr. K. Schreiber 

Coll. 1. Diaconie       beamer: dhr. A. Vellema 

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: Onderh. Geb. 

GEEN kindernevendienst  

Kerkrijden: A. Kooistra 

,  

 

 

Woensdag 31 december ’t Sintrum Oudejaarsdienst 

19.30 uur – A. Hoekstra-Rondaan, Holwert   organist: dhr. A. Kooistra 

Coll. 1. Diaconie        beamer: dhr. A. Vellema 

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: Onderh. geb. 

 



Zondag 4 januari ’t Sintrum   

09.30 uur - Dhr. J. Klimstra, Broeksterwâld  organist: A. Kooistra 

Coll. 1. Zending       beamer: S. Hoekstra 

         2. Diaconie 

         Deurcoll.: Onderh. Geb. 

GEEN kindernevendienst  

Kerkrijden: A. Kooistra 

Na de dienst koffiedrinken 

 

Zondag 11 januari ’t Sintrum   

09.30 uur - Ds. D. Schreurs, Hegebeintum  organist: F. de Haan 

Coll. 1. Diaconie noodhulp Oekraïne   beamer: S. Bandsma 

         2. Kerk en pastoraat 

         Deurcoll.: Onderh. Geb. 

WEL kindernevendienst  

Kerkrijden: P. Bandsma 

 

Zondag 18 januari ’t Sintrum   

09.30 uur - Dhr. G. Riemersma, Dokkum  organist: A. Kooistra 

Coll. 1. Diaconie Missionair werk    beamer: W. Peterson 

         2. Kerk en pastoraat 

         Deurcoll.: Onderh. Geb. 

GEEN kindernevendienst  

Kerkrijden: W. Schaap            

 

Zondag 25 januari ’t Sintrum   

09.30 uur - Ds. H.J. de Groot, Burgum   organist: K. Schreiber 

Coll. 1. Diaconie Jonge generaties   beamer: T. Verbeek 

         2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: Onderh. Geb. 

GEEN kindernevendienst  

Kerkrijden: T. v. Duinen 

 

Zondag 1 februari ’t Sintrum  Voorbereiding HA  Inname deeldoosjes 

09.30 uur - Dhr .P. Knijff, Raard      organist: A. Kooistra 

Beamer: V. Vellinga 

Coll. 1. Zending Werelddiakonaat tbv Bangladesh      

  2. Kerk en Pastoraat 

         Deurcoll.: Onderh. Geb. 

WEL kindernevendienst  

Kerkrijden: A. Kooistra                                                 

Na de dienst koffiedrinken 



Verjaardagen       Januari 
 

8 Dhr. F. Fennema      Ale- Tûn 8,  

9151KS  Holwert 

14 Mevr. M. Venema- Dijkstra    Achter de Hoven 1,  

                                                                      9151HJ  Holwert 

22 Dhr. A. Kooistra      Fonteinstrjitte 70 

9151 JX  Holwert 

26 Mevr. S. Leegstra-Germeraad   De Kamp 4,  

9151KA  Holwert 

28 Mevr. A. van der Ploeg-van der Sluis  Foarstrjitte 24 

9151HE  Holwert 

29 Mevr. A. van der Ploeg-Dijkstra   Johannes Piersonstrjitte 2  

9151JS  Holwert                                      

 

Alle jarigen wensen wij een fijne dag en bovenal: Gods zegen! 

 

 

 

Nieuws uit de wijken 

 

Wijk 3 

Omdat zuster B. Visser Soepboer van de Hillige Wei, niet zonder pijn kon 

lopen is ze afgelopen dinsdag 16 dec. aan haar enkel geopereerd.  Hierbij is in 

eerste instantie de enkel klaargemaakt voor een 2de  operatie waarbij het bot 

dan opnieuw moet worden gebroken. Er wordt dan geprobeerd om de voet 

weer recht onder het been te krijgen. Deze 2de operatie zal over ongeveer 6 

weken plaats vinden. Daarna zal Beatrix hopelijk weer pijnloos kunnen lopen. 

Tot nu toe heeft ze nog veel last van de afgelopen operatie. We wensen 

Beatrix veel beterschap toe en Gods zegen. 

  

Er zijn meer gezinnen waar verdriet en zorg is. Hierbij willen we ook deze 

gezinnen Gods zegen en liefde en kracht toebidden. We zijn dat zo nodig. 

  

Er zijn ook mooie gebeurtenissen in de wijk, de fam. Veldema aan de Polewei 

waren in november 45 jr getrouwd en de fam Vrieswijk van de Teebus waren 

in november 55 jr getrouwd. De fam. Wassenaar aan de Prof. Holwerdastrjitte 

waren in dec. alweer 60 jr getrouwd. Voor allemaal een hartelijke gelukwens. 

  

Ps 23:4 

Ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij    

Janke Talsma 



Notulen van de kerkenraadsvergadering op maandag 8 decemer 2025. 

 

Welkom en Opening 

Preses br. G. Bilker heet ons allen welkom en leest ons een stukje voor “Heft, 

poorten, uw hoofden omhoog”. 

Advent is te vertalen met aankomst. Aan een aankomst gaat een wachttijd 

vooraf, maar wachten wij in de weken voor kerst nog werkelijk op iets. En 

wanneer we dat doen: wat of wie geldt onze verwachting? Wanneer onze 

verwachtingen niet verder reiken dan een wat gezellig bij elkaar komen, 

missen we de zegen die er in de advents-en kersttijd ervaren kan worden. We 

denken aan het bekende psalmwoord ‘heft, poorten, uw hoofden omhoog en 

verheft u, gij aloude ingangen, opdat de Koning der ere inga’. God zelf wil in 

zijn Zoon tot ons komen. Hij, de Koning der ere, de Koning aller koningen, 

wil bij ons wonen, wil als een kind komen in ons midden. Om tot rijke 

adventsdagen te komen moeten we God bidden ons los te maken van alles wat 

zijn komst in ons leven in de weg staat. Al hetgeen een belemmering is voor 

zijn komst zal moeten verdwijnen, zodat er ruimte komt voor Hem.  

 

Vaststellen agenda 

De agenda wordt onveranderd gevolgd. 

 

Notulen van de vergadering van maandag 20 oktober 2025 

In de notulen wordt vermeld dat de kerstattenties op 13 december om 13:30 

klaar staan bij ’t Sintrum. Dit moet zijn 13:00 uur. 

Na dit gezegd te hebben worden de notulen goedgekeurd. 

 

Personalia en Pastoralia 

Een aantal wijkouderlingen hebben weer bezoekjes gebracht bij diverse 

gemeenteleden. 

 

Tsjerkeblêd, Ouderlingenblad 

Het ouderlingenblad wordt doorgegeven aan de wijkouderlingen. 

Wij bespreken het Tsjerkeblêd. 

 

Ingekomen stukken; steunaanvragen; Periodieken 

 

Per mail: 

Er zijn weer een aantal mails binnengekomen. Scriba heeft een aantal 

doorgestuurd. 

- Donkey mobile, heeft kerkdienst gemist overgenomen 

- Er is een nieuwe bijbel app beschikbaar, hier komt een poster van in de hal  

   te hangen 



Per Post 

-   Ouderlingenblad en kerkmagazine  

 

Moderamen 

-  We gaan verder met het digitaliseren van het kerkblad.  

-  Er is een goed gesprek geweest met Stichting Alde Fryske Tsjerken, met  

   betrekking tot de erediensten die een aantal keer per jaar in de  

   Willibrorduskerk worden gehouden. De voorwaarden die zijn besproken  

   tijdens dit gesprek worden op papier gezet. In januari wordt hier naar  

   gekeken. Zr. A. Patrouille is gestopt als koster bij de Willibrorduskerk.    

   Mocht er een gemeentelid een uitvaartdienst willen houden in de  

   Willibrorduskerk dan moet men contact opnemen met de Stichting Alde  

   Fryske Tsjerken of met de bode.  

 

Actielijst 

- Geen bijzonderheden    

 

 Smalle kerkenraad 

- Geen bijzonderheden  

 

Diaconie/ ZWO-E 

-  De kerstattenties zijn besteld 

 

Jeugd en jongerenwerk 

- In januari sluit Jelmer Visscher aan bij de gespreksgroep 

    

College van kerkrentmeesters 

-  Men moet weer met de kerkbalans aan de gang 

 

Classis/cluster 

-  Er zijn veel kerken in de regio vacant. Ds. G. van Wieren heeft een aantal 

dominees bereid gevonden die voor willen gaan bij rouwdiensten.  

 

IKO 

-  De aankomende kerstnachtdienst begint om 21:30 en wordt gehouden in de  

   Doopsgezinde kerk   met medewerking van het Wad’n koor.  

 

Commissie bijzondere diensten 

-  Zij zijn bezig met de voorbereidingen voor de kerstdienst.   

    

Website 

-  We zijn bezig om de privacy gevoelige gegevens achter een slotje te krijgen. 



Andere bezochte vergaderingen 

-  Er zijn geen andere vergaderingen bezocht. 

    

Aftredende ambtsdragers 

- Voor volgend jaar zullen wij als kerkenraad weer op zoek moeten naar  

  nieuwe leden.  

  Aftredend zijn, br. J. Vellema (diaken), zr. A. Vrieswijk – de Jong (notulist), - 

zr. T. Banga – Bouma (scriba) 

 

Heilig avondmaal 

-  Zondag 14 december wordt het Heilig Avondmaal gevierd.   

 

Volgende vergadering 

- De volgende vergadering is op maandag 26 januari 2026  

 

Gemeenteavond 24 november 2025 

- De opkomst was groot. De begroting was niet duidelijk te lezen op de  

  beamer, dit is jammer. In het vervolg is het misschien een idee om de  

  begroting uit te printen zodat een ieder op papier mee kan lezen.   

 

Rondvraag 

- Afgelopen zondag (7 december) was de voorbereiding op het Heilig  

  Avondmaal. Zr. T. Banga – Bouma vraagt of de voorganger ook op de  

  hoogte wordt gesteld dat het een voorbereidingsdienst is, aangezien er in de  

  dienst van 7 december geen aandacht aan is besteed. Br. P. van der Woude  

  geeft aan dit altijd door te geven aan de dienstdoende dominee. 

- Het jaarboekje staat op de website, achter het slotje. De financiële gegevens  

  komen hier nog bij 

- Zr. T. Banga – Bouma gaat kijken naar voorgedrukte kaartjes met het logo  

  van de kerk. Deze kunnen dan worden gebruikt bij bijvoorbeeld een  

  jubileum.  

 

Sluiting 

Zr. N. Veenema sluit de avond af met de woorden uit Mattheüs 6:34 

“Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen 

zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.” 

 

Preses wenst een ieder fijne feestdagen 

 

 

 



Predikanten en kerkelijk werkers. 

 
Zoals u allemaal weet is er een groot tekort aan predikanten. Ook hier in de 

omgeving zijn veel gemeenten vacant. Wanneer er bij de kerkenraad de vraag 

binnenkomt van ouders wanneer zij hun kinderen kunnen laten dopen geeft 

dat vaak een probleem, want op ons preekrooster zijn de predikanten dun 

gezaaid. Ook zijn er een aantal predikanten die om persoonlijke redenen 

(leeftijd of gezondheid) niet meer in doop- en Avondmaal diensten  willen 

voorgaan. Om dit probleem op te lossen heeft de classicale vergadering aan 

een aantal kerkelijk werkers de Sacramentsbevoegdheid verleend voor de 

gemeente waarin zij werkzaam zijn. De kerkelijk werker die 

Sacramentsbevoegdheden heeft ontvangen, ontvangt supervisie van een door 

het breed moderamen van de classicale vergadering aangewezen predikant.  

Gemeenten die langere tijd vacant zijn mogen, na verkregen toestemming van 

de classis, ook gebruik  maken van deze kerkelijk werkers met 

Sacramentsbevoegdheid. Ook mag deze kerkelijk werker de belijdenis van het 

geloof afnemen, ambtsdragers bevestigen en trouwdiensten leiden 

In de kerkenraad hebben we hier uitgebreid over gesproken en ook is er 

hierover contact geweest met de classis. Als kerkenraad hebben we besloten 

dat wij, indien noodzakelijk, een sacramentsbevoegde kerkelijk werker 

kunnen vragen om in een dienst voor te gaan.  Zo kan het dus voorkomen dat 

er tijdens de viering van het Heilig Avondmaal of tijdens een doopdienst een 

kerkelijk werker met Sacramentsbevoegdheid voor gaat. Voor een doopdienst 

wordt dit uiteraard eerst met de doopouders besproken. 

Overigens, ook het inzetten van organisten voor de kerkdiensten begint al een 

probleem te worden. Ook daar zijn er steeds minder van en daarom kan het in 

de toekomst best eens een keer voorkomen dat er geen organist aanwezig is. 

Dit kunnen we dan oplossen door met de beamer mee te zingen. 

 

T. Banga-Bouma, scriba 

 

 

 

 

 “Hij heeft zelf gezegd:  

   Ik zal je niet loslaten,  

   Ik zal je beslist niet verlaten.” 

   Hebreeёn 13:5 
 

 

 



Tsjerkebled & website 

 

In een vorig Tsjerkeblêd heb ik aangegeven dat de huidige papieren versie van 

het Tsjerkeblêd dreigde op te houden met bestaan. De reden hiervoor was dat 

er niemand de functie van Antje Hiddema wilde overnemen. Op onze 

gemeenteavond van november hebben we al aangegeven dat misschien er toch 

iemand is die ervoor zorg wil dragen dat de papieren versie blijft bestaan. We 

hopen dat dit uiteindelijk gaat slagen. In dit zelfde stukje heb ik ook al 

aangegeven dat wij meer met de website gaan doen. Sowieso het afschermen 

van informatie welke niet voor iedereen toegankelijk hoeft te zijn.  We gaan 

met een zogenaamd “slot” werken. De gegevens welke niet voor iedereen 

toegankelijk hoeven te zijn komen hierachter. Uiteraard kunnen leden van 

onze gemeente toegang krijgen tot dit beveiligde gedeelte. Hiervoor is een 

link geplaatst op onze website welke men kan volgen. Zo kan iedereen die dit 

wil voor hem zelf toegang krijgen tot dit beveiligde gedeelte. Ik hoop dat dit 

gaat slagen. Inmiddels zijn er kerkenraads- en gemeenteleden die dit al 

hebben gedaan. Binnenkort gaan we de huidige website opsplitsen in een 

openbaar gedeelte, voor iedereen toegankelijk, en een beveiligd gedeelte, 

waar dus de eerder genoemde inloggegevens voor nodig zijn. Ik hoop jullie 

hier voor zover afdoende te hebben geïnformeerd.   

 

Gerrit Bilker 

 

 

 

ZWOE/diaconie 
 

De Zwoe/diaconie steunde de afgelopen 4 jaar meerdere projecten in 

Moldavië. Dit ging via Fryslân voor Moldavië georganiseerd door Kerk in 

actie. De projecten gaan nu nog wel door met ondersteuning van Kerk in 

actie. Er is nu een nieuw project Fryslân foar… gekozen. 

De keus was tussen Ghana en Bangladesh. 

Met 4 stemmen meer is er gekozen voor Ghana. 

Dit project gaan we nu via de Zwoe/Diaconie een paar jaar steunen. 

  

Mvg Tiny namens de Diaconie 

 

Het Tsjerkeblêd voor de maand februari verschijnt in week 4 

Kopij uiterlijk donderdag 15 januari inleveren bij: 

         A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens.  

Bij voorkeur per e-mail: tsjerkebled@knid.nl. 

mailto:tsjerkebled@knid.nl


Ik jou de pinne troch…  

 

Deze keer kreeg ik de pen van Piet Vrieswijk. Maar wat schrijf je dan over 

jezelf? De meesten kennen mij vast al wel: ik ben Tineke Hoekstra, geboren 

op 11 januari 1990. Terwijl ik dit schrijf ben ik nog 35, maar als je dit leest 

hoop ik mijn 36e verjaardag alweer gevierd te hebben. Bij ons thuis is het 

traditie dat de jarige een restaurant uitzoekt en we met het hele gezin uit eten 

gaan. Bij mijn verjaardag schuiven mijn ouders, Sije en Anke Hoekstra, dan 

ook gezellig aan. 

Waar mijn wortels liggen 

Ik ben opgegroeid in een warm gezin, samen met mijn broertje Jitse Jan en 

zusje Agatha. Inmiddels hebben we allemaal ons eigen plekje én ons eigen 

gezin gevonden. En bijzonder genoeg wonen we nog steeds allemaal in 

Holwert. 

Ons jaren ’30-project dat nooit af is 

Sinds 2012 woon ik aan de Stasjonswei 43, samen met Johannes Tabak. We 

huurden het huis eerst, maar eind dat jaar werd het van ons. Het was een oud 

jaren ’30-huis waar veel aan moest gebeuren. In het eerste jaar ging het hele 

dak eraf en bouwden we een nieuwe bovenverdieping met een ruime 

badkamer. Later volgde de achterkant: de oude badkamer beneden verdween, 

er kwamen tuindeuren en de keuken verhuisde naar de andere kant van de 

kamer. 

Ik dacht ooit dat je na twee jaar wel klaar zou zijn met klussen… inmiddels 

weet ik beter. Dit jaar staat de woonkamer op de planning. We wonen hier 

met veel plezier. ’s Zomers leven we in de grote tuin, waar onze kinderen 

Fenna (10) en Jurre (7) heerlijk spelen met de kinderen uit de buurt. 

Dierenliefde, buitenlucht en een beetje sport 

In mijn vrije tijd ben ik veel op pad met de kinderen. Ze hebben allebei hun 

hobby’s: voetbal voor beiden, en Fenna volleybalt er nog bij. Daarnaast delen 

we een gezamenlijke liefde voor konijnen. Ik ben ermee opgegroeid en ze zijn 

eigenlijk nooit meer uit mijn leven verdwenen. In de tuin staat ook een 

volière, maar de vogels laat ik graag aan Johannes over. Verder hebben we 

twee prachtige Ragdoll-katten. 

Mijn grootste dierenvriend is Didi, een Belgisch trekpaard. Onze ritjes helpen 

me mijn hoofd leeg te maken en dat is soms echt even nodig, want ik ben een 

echte bezige bij. 



Tussendoor probeer ik ook nog te sporten: één keer per week doe ik 

BodyAttack, en als het even kan ga ik lekker wandelen, gewoon naar buiten, 

de frisse lucht in. Ik hou van gezelligheid en ben graag onder de mensen. We 

gaan als gezin dan ook regelmatig even op pad of spreken af met vrienden. 

Meer dan bankieren 

Doordeweeks werk ik bij Rabobank als Coöperatief Adviseur. Veel mensen 

denken bij een bank aan rekeningen, sparen of hypotheken, maar juist daar 

houd ik me níet mee bezig. Rabobank is een coöperatie: we hebben geen 

aandeelhouders, maar leden, en een deel van de winst gaat terug naar de 

maatschappij. Dat heet het coöperatief dividend: geld, kennis en netwerk dat 

we inzetten voor lokale projecten met maatschappelijke impact. 

Aan dat maatschappelijke stuk mag ik werken. Heel simpel gezegd: ik kijk 

samen met collega’s en partners hoe we initiatieven kunnen ondersteunen die 

Friesland sterker en toekomstbestendiger maken. 

Mijn werkweek van 28 uur is lekker afwisselend. De ene dag bereid ik een 

ledenraadsvergadering voor, de volgende dag zit ik met mogelijke 

samenwerkingspartners aan tafel of organiseer ik een bijeenkomst. Geen dag 

is hetzelfde en dat maakt mijn werk zo leuk. 

 

Muziek, dorpsleven en vrijwilligershart 
Naast mijn werk doe ik veel vrijwilligerswerk. Elke donderdagavond speel ik 

bugel bij De Bazuin in ’t Sintrum, en sinds vorig jaar ben ik ook voorzitter 

van deze mooie vereniging. Daarnaast ben ik hoofdredacteur van de 

Doarpsbel en bestuurslid van Stichting Prins Max. Over al die functies zou ik 

nog veel meer kunnen vertellen, maar mijn ruimte is op. 

Ik jou de pinne troch oan myn sweager Jan de Jong. 

Privacywetgeving 

 

Vanwege de privacywetgeving omtrent de privacy, heeft de kerkenraad een 

privacyverklaring opgesteld. 

Hierin zijn de regels rondom de privacy binnen onze gemeente vastgelegd, 

ook die omtrent de uitzendingen van de kerkdiensten.                                                                                   

Deze kunt u vinden op de website van pknholwerd. 

Mocht u er in verband met het recht op privacy bezwaar tegen hebben dat uw 

naam/adres en/of tel.nr. vermeld worden in bijv. tsjerkeblêd of jaargids, zou u 

dit dan alstublieft door willen geven aan de kerkenraad/scribaat. 



Geluk heeft niets te maken met bezit 

 

 

Geluk heeft niets te maken met bezit, 

niets met het verwerven van roem of eer. 

 

Het is een vogel die zingend, 

voorbij vliegt aan je hart. 

 

Een kinderstem, of een vrouw 

die glimlacht in haar slaap. 

 

De warmte van een woord. 

De weelde van klanken. 

Avondappels onder een schemerlamp. 

 

De rust van een warm huis, 

in een koud landschap. 

 

De geur van koffie. 

Iemand hebben, 

van iemand zijn. 

 

Sneeuw, aan een behaaglijk raam. 

De stilte van een verre weg, 

onder de sterren. 

 

Een oogopslag naar God. 

 
Toon Hermans 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 



Kerkenraad (moderamen) 

Preses: G Bilker Elbasterwei 25 tel. 562395 

2e preses: A Talsma, Fjildbuorsterwei 6, Brantgum,     

                               tel 06-53817896 

Scriba: T. Banga-Bouma, Beyerstrjitte 69, tel. 562371 

E-mail adres: pkn.holwerd@knid.nl 

Lid (diaken): J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Lid (ouderling): A. Hoekstra-Rondaan, Fonteinstrjitte 74, tel. 562459 

 

Diaconie 

Voorzitter: J. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Secretaresse: N. Veenema-Hiddema, Ternaarderdyk 7, 562017 

Penningmeester: F. Vellema, Beyertstritte 85 

Rekeningnr: NL19RABO0373709285      

 

College van kerkrentmeesters                                                                     

Voorzitter: A Talsma Fjildbuorsterwei 6 Brantgum, tel 06- 53817896 

Secretaris: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Penningmeester: T. de Ruiter, Hogebuurt 22, telefoon 562486 

Boekhouder: R. Zijlstra, Keningstrjitte 3, tel 562340 

email: administratiepknholwerd@knid.nl                                 

Collectemunten: A. Vellema, Elbasterwei 14, tel. 562173 

Rekeningnr: NL50RABO 0373 7122 19 

t.n.v. Protestantse Gemeente Holwert 

 

Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking en Evangelisatie 

Penningmeester: A. Kooistra, Fonteinstrjitte 70, tel.561212 

Rekeningnr:  NL 94 RABO 0373709293 
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Predikanten-  en organisten voorziening 

Contactadres: N. Teertstra, Achter de Hoven 7, tel. 06-23374114 

Kindernevendienst 

Contactadres:  Nynke Wijma, Elbasterwei 9, tel. 06-53837090 

 

Kerkvervoer 

Contactadres: A. Kooistra-Bosgra, Fonteinstrjitte 70, tel. 561212 

 

Tsjerkeblêd 

Ons kerkblad verschijnt eens per maand  in een oplage van 100 stuks 

Redactie:  A. Hiddema, Tsjessenswei 11, Waaxens, tel 561175 

 (eind red.) 

 E-mail:  tsjerkebled@knid.nl 

A. Vrieswijk-de Jong, Stasjonswei 9 

Bezorging: Fam. v.d. Boon, Elba 7, tel.nr. 06-10426085 

 

Scribaat 

Kerkelijke huwelijksaanvragen, doopaanvragen en kennisgeving van opnamen 

in het ziekenhuis bij de scriba. Rouw-, trouw- en geboortekaarten worden bij 

de predikant/kerkelijk werker, scriba en wijkouderling verwacht 

 

Wijken 

De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. In het jaarboek kunt u vinden in welke 

wijk u bent ingedeeld en wie uw wijkouderling is. 

Bij iedere wijk behoort een wijkouderling en wijkassistente(s). 

 

Kerkelijk bureau  (ledenadministratie) 

Adres: Gama 7, Holwert  

Email: ledenpknholwerd@gmail.com 

Het aanvragen en inleveren van attestaties (alleen bij overschrijving naar- en 

van kerken buiten de PKN), berichten van geboorten, huwelijk, echtscheiding, 

geregistreerd partnerschap, beëindiging daarvan, het toezenden van geboorte-, 

trouw- en rouwkaarten, alsook adreswijzigingen dienen bij het kerkelijk bureau 

plaats te vinden c.q. aan de ledenadministrateur te worden toegezonden en       

worden ook bij de predikant/pastoraal werker en de sectie-ouderling verwacht. 
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